
 

 

 

GROEN 3: ZEGEN DEZE MAALTIJD 
 
Na besproken te hebben hoe wij vandaag de maal>jd, naar Handelingen 2, vorm 
zouden willen geven, kwamen we tot een volgende opbouw (liturgie) van onze 
samenkomst thuis bij iemand van de groep: 
 

1. Eenieder brengt iets mee om te eten/drinken, daarnaast dachten we aan 
symbolen die te maken hebben met voedsel, bijv. korenaren, fruit (tros 
druiven)  

2. We maken een rondje om onze ervaringen sinds de vorige bijeenkomst met 
elkaar te delen. 

3. Daarna zingen we een lied of lezen uit de Bijbel een toepasselijke tekst. 
4. Voor de maaltijd spreken we een dankgebed uit: 

 
Ene, 
Wij willen U danken voor het feit dat we samen zijn 
En ervaren dat U in ons midden bent 
Het eten en drinken dat we hebben meegebracht 
Willen we met elkaar delen, ter nagedachtenis aan wat U ons 
voordeed 
Geef ons en heel de wereld voedsel als kracht voor onderweg. 
 

5. We gebruiken de maaltijd, daarbij gaat een schaal rond en breken en delen 
wij het brood voor elkaar. 

6. Na de maaltijd spreken we de wens uit dat het goed mag gaan op onze 
levensweg, in de wetenschap dat Hij ons begeleidt. 

7. Als afsluiting zingen we een lied bijvoorbeeld:  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 




