
 

 

GROEN 2: ZEGEN DEZE MAALTIJD 
 
We steken een kaars aan en leggen onze gaven op tafel. Daarna leggen we de 
actualiteit op tafel, ieder voor zich, wat hem of haar bezig houdt. 
 
Iemand legt een jas op tafel en zegt: 
“Laten we bidden voor ontheemden, mensen die van hun huis en haard zijn 
verjaagd, mensen zonder veilig thuis. Voor de indianen in Canada, voor de mensen 
in Gaza, voor mensen die in angst leven waar ook. Dat er mensen in hun omgeving 
opstaan en hen helpen.” 
 
Iemand anders zegt: 
“Laten we bidden voor onze leiders in de kerk, dat zij hen blik verruimen. Dat zij niet 
blijven staren op wat vroeger was, maar open staan voor ideeën van mannen en 
vrouwen aan de basis. Dat vrouwen en mannen gelijkwaardige worden behandeld. 
Dat er geluisterd wordt naar elkaar. Dat talenten niet verloren gaan.” 
 
Ik leg naast wat brood en een appel mijn (voorbeeld van een) stembiljet voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer op tafel, en zeg daarbij: 
“Laten we danken voor het feit dat wij in ons land zonder onderscheid naar persoon 
of inkomen, huidskleur of geslacht etc. gelijkwaardig mogen meestemmen over de 
wijze waarop ons land democratisch wordt bestuurd.  
 
En laten we bidden dat het voorbeeld van Jezus die extra liefdevolle aandacht gaf 
aan mensen in de marge van de samenleving, ook elders in de wereld mag 
inspireren tot een gelijkwaardige behandeling en inspraak van alle mensen in hun 
samenleving, tot in alle eeuwen der eeuwen. Amen. “  
  




