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Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder 

communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen 

zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we 

terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in 

Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor 

de kerk levensnoodzakelijk zijn.  

 

Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen (parochies 

bijvoorbeeld) niet wordt toevertrouwd aan een man of een vrouw, gehuwd of ongehuwd, 

beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben 

toegewijde herders nodig.  

 

Wij begrijpen niet waarom deze medegelovigen niet zouden mogen voorgaan in de 

zondagsvieringen. We hebben in elke levende gemeenschap liturgische voorgangers nodig.  

 

Wij begrijpen niet waarom - waar geen priester voorhanden is - een woorddienst met 

communie niet zou mogen.  

 

Wij begrijpen niet waarom bekwame leken en gevormde godsdienstleerkrachten niet zouden 

mogen preken. We hebben het woord Gods nodig.  

 

Wij begrijpen niet waarom aan gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn 

de communie moet geweigerd worden. Ze horen er evenwaardig bij.  

 

Gelukkig zijn er al plaatsen waar men wél zo bezig is.  

 

Wij pleiten er tevens voor dat binnen de kortste tijd zowel gehuwde mannen als vrouwen tot 

het priesterambt worden toegelaten. Wij, gelovigen, hebben hen nu broodnodig. 

 

 

 


