18 augustus 2012
Geachte remontstrantse heer,

Ik weet niet of ik naar uw congres kom hoewel ik wel lid ben.
(Telt dit al bij de 250 woorden die ons zijn toebedeeld ?
Zonder enige zekerheid overigens hoe ze gebruikt gaan worden ? )

Mijn reactie:

Toen die joden die konden denken - voor het eerst dat de naam Jood valt —
weggevoerd werden naar Babylonie

-ze keken achterom
ze zagen de brandende puinhopen van hun tempel-

waren er enkele jongeren - of ouderen -
die zongen: zeik niet.
Misschien wel goed dat dit is gebeurd.

Het geeft ons de kans iets heel nieuws te beginnen
zonder die rot Tempel.

Laten we luisteren wat die denkbeeldige vijanden ons te zeggen hebben.
Misschien opent het ons oog voor iets geheel nieuws:

blijf niet staren op wat vroeger was
sta niet stil bij het verleden
ik, zegt HIJ, ga iets nieuws beginnen (Deutero Jesaja)

Jezus kijkt naar de nieuwe tempel.

Hij zegt er blijft geen steen op de ander.
Hij doelt niet op de komende verwoesting.
Toen bleven de stenen nog wel staan.

Hij bedoelt:

Mensen -joden en arabieren, gewone boeren-

zullen de puinhopen van het gebouw

afschuimen om er stenen weg te halen (steen voor steen ) voor hun boerdijen en huizen.
En dat is de toekomst.

Het zelfde zal gebeuren in Cluny
na 1795.

Jezus heeft geen belofte gedaan van een Sint Pieter
Maar wel van tempels

die met mensenhanden gemaakt

weer zullen worden afgebroken

And so what ?

Dat is het lot ven tempels.

Ik was student bij Schillebeeckx.
We waren ontzet

Johannes 23 was gekozen.

Zo’n dikke onaantrekkelijke man,
zeiden we.

Hij zei:



Schijn bedriegt.

Het is een geweldig mens

maar deze keuze is een ramp voor de kerk.

Want een onmogelijk instituut

wordt langer in stand gehouden wanneer

de topfunctie word bekleed

door een charismatisch mens.

De ontluistering kan alleen van binnen uit geschieden.

Ik kreeg een hoffelijke uitnodiging te participieren

Aan het vijftig jarig festijn van het Vaticaans concilie

Maar het was slechts een lokkertje om een auditorium te creéren
aan een begrafenisceremonieel.

Het concilie moest worden ten grave gedragen

met een pontificaal prachtgebaar

door bisschoppen en priesters in processie in prachtgewaad.
En ‘s middags sprekers

die zouden ontkennen wat er toen is gezegd,

zonder enig tegengeluid.

ik heb bedankt voor de eer

een auditorium te zijn.

Zo is de boodschap van de man uit Galilea
immers al eeuwen ontkracht;

maar de tempel en het gewaad trekken nog steeds
en bedriegen nog steeds.

ik vond het mooi dat jullie mensen aan het woord wilden laten
maar ik geloof het niet echt,

ook niet in jullie.

We hebben allemaal een tik van de molen.

Ondertussen zijn er honderdduizenden

die niet zo goed gebekt zijn als u en ik en

die geen posities denken op te bouwen

maar die we wel in de steek laten

en die zicht voelen als schapen zonder herder.

Het zullen wel meer dan vijfhonderd woorden zijn
die ik nu geschreven heb

en ik kom dus niet in aanmerking.

En eerlijk gezegd:

ik denk niet dat ik de moed heb te komen

naar jullie bijenkomst.

ik wens u alle goeds en vrede

Henk van Breukelen
Em. pastor Leidse Studentenkklesia



