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“IN UW SPREKEN MOET JA 
JA ZIJN EN NEE NEE!”

B I J  D E  T H E O L O G I S C H E  N A L AT E N S C H A P  VA N D E 

Z W I T S E R S E  T H E O L O O G H A N S  K Ü N G

“Door grenzen heen breken”, met dit motto zou men het werk 
van Hans Küng kunnen samenvatten. Zelf sprak hij in de eerste 
delen van zijn memoires over  (2003) en 

 (2008). Zo maakte hij zelf duidelijk dat 
hij zich een leven als theoloog niet kon voorstellen zonder 
dynamiek en voortstuwende geestdrift. Dat Rome en haar ge-
hoorzame bisschoppen dit nooit wilden begrijpen, hoort tot de 
tragiek, maar ook tot de ijzeren consequentie van dit leven.
In de zestiger jaren gaat hij uitdrukkelijk in discussie met het 
werk van Thomas More. Door deze man te beschrijven heeft hij 
zichzelf in vele opzichten gekarakteriseerd.
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Hans Küng stootte als geen andere theoloog reeds vroeg in zijn leven op het harnas van de 
neoscholastieke theologie: één grote verzameling van redeneringen en meningen waar je vaak 
vraagtekens bij kon zetten. Die waren ontworpen om de mensen rust te brengen. Psychologen 
noemen dat onzekerheidsreductie, vaak de kern van een therapie. Deze theologie bracht de 
mensen in de waan dat overal goed over nagedacht was, dat alles klopte, dat Jezus zelf het niet 
beter had kunnen uitleggen. Natuurlijk werden zijn vraagtekens niet gewaardeerd. De mensen in 
Rome voelden zich geborgen bij die theologie! Wat moest die jonge Zwitser eigenlijk? Vooral de 
Poolse paus en zijn opvolger waren van deze opvatting.

Maar 
nu was op 13 maart 

2013 ineens een nieuwe bisschop van 
Rome gekozen, die zelf met zijn voeten in de modder 
had gestaan, tijdens tochten ‘s avonds, de voorsteden 
van Buenos Aires in. Daar sleepten zo vele mensen 
hun ellendig bestaan voort: vrouwen met hun dronken 
mannen, hun kinderen aan de drugs, zonder vast werk 
en zonder enige vorm van sociaal vangnet. Zou die 
er ook zo over denken? Hij had toch niet toevallig de 
naam Franciscus gekozen? Juist daarover had Küng op 
14 april nog een toespraak gehouden: waartoe een paus 
die de naam Franciscus koos zich allemaal verplichtte: 
eenvoud, de corrupte stal uitmesten, van de armen 
houden, niet ingekapseld worden enzovoorts. Die tekst 
was - in het Spaans - op 10 mei verschenen in El Pais: 
“Paus Franciscus, een paradox?” Hij pakte de Spaanse 
vertalingen van die rede en van twee van zijn boeken, 
Wat ik geloof en Is de Kerk nog te redden? Als altijd 

onvermoeibaar om contact te blijven 
zoeken deed hij bij dit pakketje een 
brief: “ [...] Mocht ik voor u wat 
kunnen betekenen, dat ik met mijn 
85 jaren nog kan volbrengen, wilt 
u dat dan alstublieft laten weten.
Van harte wens ik u Gods zegen
bij uw giga-opgave.”

Franciscus moest er even over denken. 
Hier in Rome hechtte men aan continuïteit. Openlijk 
Küng rehabiliteren was dus moeilijk. Maar het was een 
prima man. Zijn manier van theologie bedrijven had 
voor het pastoraat vele nieuwe openingen gemaakt. 
Op deze manier snapten de mensen in zijn oude en 
nieuwe bisdom het. Een dag of tien later was hij 
eruit: een ondershands hartelijk en duidelijk briefje, 
gewoon met de stapels toeristenpost mee. Achter op 
de enveloppe: F., Domus Sanctae Marthae ... Binnenin: 
“Zeer gewaardeerde doctor Hans Küng, uw brief van 13 
dezer met een artikel en twee boeken heb ik ontvangen. 
Die boeken zal ik graag (“con gusto”) gaan lezen. Veel 
dank voor uw vriendelijke geste. Ik blijf graag met u in 
contact. Alstublieft, wilt u voor mij bidden, want ik heb 
het nodig. Moge Jezus u zegenen en de heilige maagd u 
helpen. Broederlijk verbonden, Franciscus.”

Klein briefje, groot nieuws!

De theologische arbeid van Küng begon met de binnenkerkelijk-
theologische vraag naar de Rechtvaardiging

VERTALING: AD KRIJNEN
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H
et is zomer 1953. Aan de Romeinse eliteacademie heeft 
Hans Küng een groot deel van zijn opleiding voltooid. 
Hij heeft zich grondig bekwaamd in de existentialis-
tische filosofie, in de scholastieke theologie en bij 

Karl Barth, de belangrijkste protestantse theoloog . Maar in 
Berlijn-Moabit liep zijn gesprek met een jonge kunstenaar die 
aan de zin van het leven twijfelde, op een mislukking uit. Welke 
antwoorden had Küng, nadat zijn schoolwijsheid het blijkbaar 
liet afweten en zijn professoren hem niet helpen konden? Maar 
tijdens de gedachtewisseling trok, zo zegt hij, een spirituele 
ervaring als een schok door hem heen. Aan alle beschouwin-
gen over het geloof gaat een fundamentele vraag vooraf: „Hoe 
kan ik mijn eigen zelf met al zijn schaduwzijden aanvaarden?“ 
( , Kampen 2003, 121-123, cit. 
122)

HET GELOOF - EEN WAAGSTUK

GOED GEVOEL VOOR DE EENVOUDIGE VRAGEN

ZÓ DAT DE GEWONE MAN 
HET SNAPT
D E PA S T O R A L E  M O T I VAT I E  O N D E R  D E  T H E O L O G I E 

VA N  H A N S  K Ü N G

>> MINI

Het is Küng erom te doen dat 
de basis de ruimte heeft zelf 
te besluiten tot het geloven 
in vrijheid en de inhoudelijke 
keuzen daarvan vanuit zichzelf 
kan voltrekken.
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EMANCIPATORISCHE DYNAMIEK

GOD EN WERELD

VERTALING: AD KRIJNEN

Wat de Godsvraag betreft heeft 
hij reeds in de zeventiger jaren het 
moderne discours geopend en over 
God gesproken als de “Vader der 
verlorenen”




